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Wie is eigenlijk tante Gertrud? 
Karl mocht vanuit Dachau een paar keer per maand brieven schrijven aan 
zijn familie en bekenden. De toon daarin is over het algemeen ‘opgewekt’ 
en meelevend met zijn bekenden. De brieven werden vooraf aan 
verzending doorgelezen, dus Karl kon niet vrijuit schrijven. Tussen de 
regels door probeerde hij toch aan te geven hoe het met hem ging. Daar 

ontwikkelde hij een soort geheimtaal voor. Tante Gertrud 
of ook wel Trudel of Onkel Gert stond voor de Gestapo. 
Onkel Clemens was de bisschop van Münster, Clemens 
von Galen. Voor zichzelf gebruikt hij Wilhelm (een van 
zijn doopnamen) of Friedel of unser Bruder of Vetter 
(neef). Hij schreef over zichzelf dan in de derde persoon. 
Zo kon hij aan zijn familie meegeven: “Wilhelm ligt op de 
ziekenboeg. […] Misschien kan Tante Gertrud met de tijd 
goede verzorging regelen. Groet de lieve neef hartelijk 
van mij. Voor zover ik hem ken zal hij er zich niet onder 
laten krijgen.” (19 maart 1942) Aan u om dit te ontcijferen!  

 

Naarmate de oorlog vorderde leek de censuur minder streng geworden. 
Op 22 januari 1945 kan hij onomwonden schrijven over zijn wijding en 
eerste Mis. De controledienst had tegen die tijd wel andere dingen die de 
aandacht vroegen, dan het nauwgezet nalezen van alle brieven. 

 
Nieuw borstbeeld in Groesbeek 
Op 17 oktober 2024 werd in de Karl-Leisner-
Mariëndaalkapel een nieuw beeld onthuld. 
Het is gemaakt door Kathinka Roovers. Het 
stelt de 19-jarige Karl voor als een van de 
leiders van het zomerkamp in 1934 met 31 
jongens uit Kleve. Burgemeester Slinkman 
onthulde het beeld. In zijn toespraak zei hij: 
“Karl Leisner wordt herinnerd als een symbool 
van moed, hoop en standvastigheid in het 
geloof en voor zijn strijd tegen onderdrukking 
en onrecht.” Pastoor van Velthoven heeft het borstbeeld gezegend. De 
beeldhouwster ontving onder luid applaus een enorm boeket bloemen uit 
handen van de voorzitter van de Vereniging Behoud Dorpsgezichten, Henk 
Keukens. (met dank aan Theo Giesbers voor de informatie en foto!) 
 

Foto: Henk Keukens, Pastoor van Velthoven, burgemeester Slinkman,  

beeldhouwer Kathinka Roovers en Theo Giesbers. Foto door Piet Spanjers 

Jij arm Europa, 

terug naar je Heer Jezus Christus. 



Karl Leisners favoriete heiligen (deel 2) 
De grootste heilige na Maria is Sint Jozef. Karl zal ongetwijfeld een grote 
devotie voor Sint Jozef gehad hebben. Karl vermeldde de feesten, 19 
maart en 1 mei. En op 21 maart 1941 schrijft hij vanuit Dachau aan zijn 
familie: “De hele Jozefmaand was tot nu toe erg mooi.” Op twee plaatsen 
typeert hij Sint Jozef. “De zwijgende, dienende 
vader van de goddelijke Familie van Jezus.” 
(Dagboek 4 mei 1938) “De man van gehoorzaamheid” 
(Dagboek 19 maart 1939) Jozef is de zwijgende, 
dienende en gehoorzame heilige. Inderdaad 
wordt er in de Evangeliën geen enkel woord van 
hem vermeld. Wel lezen we daar hoe hij telkens 
weer gehoorzaamde aan de wenken van God 
(bijv. Mattheus 1,24). Heel zijn leven en persoon stelde hij in dienst van 
Jezus en Maria, van Gods plan met zijn leven. Grote heiligheid hoeft dus 
niet te bestaan uit veel woorden, uit spectaculaire wonderen of mystieke 
fenomenen. Heiligheid is leven volgens Gods wil en daardoor opgeteerd 
worden door liefde voor God en de naaste. Dat kan ook in stilte en 
verborgenheid, zoals Sint Jozef laat zien. 
 

Foto: Het sterven van Jozef in nabijheid van Jezus en Maria. Zo werd Sint Jozef patroon 
van een zalige dood. Beeld in de Heilig Kruiskapel in Kevelaer. 

 

Hoe vind je de Kerk? Nieuwe internetcursus  
Met name jonge mensen zoeken antwoorden op internet. Dus ook over 
het geloof. Maar welke bronnen vinden ze, en kloppen die? Geeft ChatGPT 
het juiste ‘katholieke’ antwoord? Sinds februari bestaat er een nieuwe 
internetcursus over de Kerk. In vijf hoofdstukken komen alle aspecten aan 
de orde en een lange lijst FAQ geeft antwoorden. Wat deze cursus vooral 
aantrekkelijk maakt, is dat wie die volgt, via de site haar of zijn vragen en 
reacties kan voorleggen aan een persoonlijk e-coach. De coach kan dan 
ingaan op wat de deelnemer bezighoudt of nog meer in detail wil weten. 
Misschien is het niet direct iets voor u, als u al thuis bent in de Kerk. Maar 
we komen steeds meer mensen, vooral jongeren, met vragen tegen, 
kritische en leergierige vragen. Verwijst u hen door naar deze cursus?!  
www.hoevindjedeKerk.nl  
 

De volgende rondzendbrief verschijnt op 12 augustus 2025. 
 

Hartelijke groet, 

 
 

  Pastoor J.H. Smith - Contactpersoon voor IKLK Nederland 
  Steenschuur 19 – 2311 ES Leiden – 071 5130700 
 

Voor de Nederlandse publicaties  www.karl-leisner.nl      
       karl.leisner.nl@gmail.com 

Fin. ondersteuning (géén ANBI): NL33ABNA0541177613, J. Smith o.v.v. Leisner 
 

Uw naam en e-mailadres worden enkel voor het verzenden van deze rondzendbrief gebruikt. Mocht 

u de digitale Rondzendbrief niet meer willen ontvangen, stuurt u dan een mail terug. 

U kunt de Rondzendbrief natuurlijk ook doormailen aan anderen en hun vragen ons hun e-mailadres 

te geven. Dan kunnen we diegene een volgende keer de Rondzendbrief direct mailen. 
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