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Een persoonlijke ontmoeting met paus Pius XI 
In 1936 reisde Karl met twee medestudenten naar Rome. Deels liften 
ze, deels gingen ze per trein. Het dagboekdeel van deze 
reis is helaas verloren gegaan, maar zijn medereizigers 
hebben er later over verteld. Ook bestaan er nog enkele 
prentbriefkaarten die Karl verzond en in een later 
dagboek heeft hij nog een korte terugblik gegeven. 
Kardinaal Caccia regelde een privé-audiëntie. Zaterdag 

30 mei om half 11 moesten ze zich bij de poorten van 
het Vaticaans paleis melden. Via allerlei trappen en 
vertrekken worden ze de werkkamer van de paus 
binnengeleid. De heilige vader stond op van zijn bureau 
en begroette hen met de Latijnse woorden: ‘Fioretti Gemaniae’, 
Bloemen uit Germanie, Duitsland.  
 

De paus sprak lovend over kardinaal von Galen, die hij “de leeuw van 
Münster” noemde. Hij vroeg naar de katholieke jeugd. Karl was 
helemaal in zijn element en vertelde honderduit. Het geheel eindigde 
met de pauselijke zegen. Tien maanden later herinnerde Karl aan deze 
ontmoeting (Dagboek 10 februari 1939): “Aan de onvergetelijke lieve, 

vaderlijk-menselijke woorden, die hij in onze moedertaal met ons 
wisselde. Aan de groet en de apostolische zegen, die hij ons voor de 
ouders en familieleden, voor ons hele vaderland en vooral voor de 
jeugd meegaf. Aan het onvergetelijke, door lijden getekende, grote 
priesterlijke gelaat.” 
 

De pauselijke Mis zondag erna, Pinksteren, waar ze ook Pacelli de latere 
paus Pius XII zagen, maakte een diepe indruk op Karl. ”Kerk en 
priesterschap beleefde ik nog nooit zo begeesterd.” Dat schrijft hij die 
zondag op een kaart aan kapelaan Stegemann, zijn geestelijk 
begeleider. Pius XI werd juist op die 31 mei 1936 tachtig jaar. Hij 

overleed op 10 februari 1939. Reden voor Karl om bovenstaande 
aantekening in zijn dagboek te maken. Daarbij schreef hij o.a. ook deze 
woorden: “De grote Pius is dood.” En hij vermeldde de vruchtbare 
missionaire initiatieven van deze paus. 
 

Karl Leisners favoriete heiligen (deel 1) 

Hans-Karl Seeger, de uitgever van de dagboeken van Karl, is dit jaar op 
22 februari overleden. In zijn Leisnerbiografie wijdt hij een heel 
hoofdstuk aan Karl als Mariavereerder. Wanneer we over de heiligen 

Jij arm Europa, 

terug naar je Heer Jezus Christus. 



Landelijke conferentie over de missionaire parochie: zaterdag 8 februari in Veenendaal. 
Mis - inleidingen - ontmoeting - workshops - materialen …  Zie: missionaireparochie.nl  

van Karl spreken staat Maria natuurlijk bovenaan. Kevelaer, Telgte 
(foto), Schönstatt, Mariënbaum … Hij bezocht deze plekken om Maria te 

vereren en haar hulp te vragen. Langzaam zien we 
hem groeien in de ware godsvrucht. Maria hielp hem 

bij de onderscheiding van zijn roeping. Maria leidde 
hem binnen in de steeds grotere beschikbaarheid voor 
Gods Wil. Maria voerde hem binnen in haar Ja-woord, 
om ook in het KZ en op zijn sterfbed niet verbitterd te 
raken, maar overgegeven aan de zorg van Jezus en 
Zijn Moeder. Mhc Mater habebit curam: de Moeder zal 
er zorg voor dragen (zie Rondzendbrief nr.14, 12 aug. 2021). 

 

Aantal nieuwe katholieken neemt toe  
Dit bericht horen we uit Frankrijk, uit Zweden, uit Engeland … En ook 
uit Nederland! Het zijn vooral wat jongere mensen. Velen komen vanuit 

het protestantisme en evangelische gemeenschappen. Vaak was het 
een hele ontdekkingstocht dat het katholieke geloof anders is dan hun 
was voorgesteld. Jezus staat centraal en niet Maria. De persoonlijke 
band met de Heer wordt misschien niet vaak verwoord, maar wel elke 
keer beleefd bij het ontvangen van de heilige Communie. De Bijbel 
wordt wél gelezen en welk een houvast biedt een Traditie van 20 
eeuwen! Het leergezag voorkomt duizend en één afsplitsingen en wat 
een indruk maakt het religieuze leven … Anderen komen uit een niet 
kerkelijke achtergrond. Ook voor hen is het een hele zoektocht, maar 
uiteindelijk een thuiskomen. Aan onze parochies stelt deze situatie 
bepaalde vragen: kunnen wij deze nieuwe mensen gastvrij ontvangen 

en een goede vorming bieden? Lopen ze niet aan tegen onze eigen 
‘vastgeroeste’ groepjes en gebruiken? Zijn wij bereid naar hen te 
luisteren en dan mogelijk in onze eigen parochie zaken bij te stellen? 
Want het is toch een geschenk van de Heer dat deze mensen 
aankloppen. Tegelijk is het een uitnodiging om mee te groeien in de 
echt missionaire dynamiek van de Kerk! 
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